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Vertelling 4–7 jaar

Op de berg
Petrus, Jakobus en Johannes lopen de berg op. Ze klimmen achter Jezus aan. ‘Kom’,
roept Jezus over zijn schouder; ‘hier is een plek waar we even helemaal alleen kunnen 
zijn.’ 
Dan staan Jezus en zijn leerlingen op de berg. Ze zijn helemaal alleen. Het is er rustig 
en stil. De leerlingen kijken naar Jezus. Ze kijken nog een beetje beter. Er gebeurt iets 
met Jezus. Zijn kleren worden witter dan wit. En zijn gezicht begint te stralen. 
De leerlingen knijpen hun ogen een beetje dicht. Maar ze blijven ook kijken. Zien ze 
het goed? Jezus staat daar niet meer alleen. Hij heeft bezoek. Jezus praat met twee 
mannen. 
Jakobus stoot Petrus en Johannes aan. Hij zegt: ‘Ik weet wie er op bezoek zijn’, zegt hij. 
Het zijn Mozes en Elia, twee leiders van heel vroeger. Hoe kan het nou dat die hier zijn!’ 
De leerlingen weten niet zo goed wat ze moeten doen. Dan doet Petrus voorzichtig een 
stapje naar voren. ‘Ahum’, kucht hij. Hij loopt naar Jezus toe en zegt: ‘Misschien is het 
handig dat ik drie tenten opzet, voor elk van jullie een. Is dat een idee?’ 
Maar Jezus geeft geen antwoord. Er komt een wolk. Een stralende wolk. Er klinkt een 
stem uit de wolk. Of is het een stem uit de hemel? De stem zegt: ‘Kijk, dit is Jezus, 
mijn Zoon. Hij maakt mij blij. Luister naar hem!’ 
De leerlingen horen het. Ze schrikken en vallen op de grond. Ze knijpen hun ogen stijf 
dicht. 
Jezus gaat naar hen toe. Hij helpt ze overeind en zegt: ‘Je hoeft niet bang te zijn.’ 
De leerlingen doen hun ogen weer open. Ze zien Jezus. De profeten Elisa en Mozes 
zijn er niet meer. 

‘Kom’, zegt Jezus, ‘we gaan weer naar beneden.’ 
Als de leerlingen de berg aflopen, denken ze aan alles wat ze op de berg hebben gezien. 
Ze snappen het niet zo goed. Ze willen nog van alles vragen en zeggen. 
Maar Jezus houdt zijn vinger voor zijn mond. ‘Ssst’, zegt hij. ‘Je mag er met niemand 
over praten. Nog niet!’ 

Jolanda van der Marel

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Ga op zoek naar aureolen

in de schilderkunst en kijk wat je

erover kunt leren/ontdekken.

p
Spel: Schijnt de zon een beetje buiten?

Ervaar dan eens wat er gebeurt als je in

de zonnestralen gaat staan. Voel je de

warmte? En kijk eens wat er met jouw schaduw

gebeurt als je op de juiste manier in de zon

gaat staan. Je schaduw groeit en kan zelfs

groter worden dan je in werkelijkheid bent.

Laat een ander die grote schaduw van jou

overtrekken met stoepkrijt. Teken zo allemaal

schaduwen met daartussenin een grote gele

zon met zonnestralen.

s
Creatief: Laat om de beurt een van

de kinderen stralen door ze in het

zonnetje te zetten: Teken een zon

en schrijf de naam van het kind erin. Teken

stralen en zet daarbij allemaal complimentjes

die de andere kinderen verzinnen. Kijk samen

goed naar het kind dat de complimentjes

krijgt; straalt hij of zij al een beetje?

o
Tekenen: Laat de kinderen dit

verhaal tekenen en vergelijk de

resultaten. Wat heeft iedereen

getekend? En wat is door sommige kinderen

wel getekend en door anderen niet?

Vertellen
Straal jij al een beetje?
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